
Welkom

Lied 975: 1,3

Bemoediging en groet

Lied 65: 3 uit ‘Het liefste lied van overzee 2’ (mel. Ld 975)

Laten wij in zijn Geest voortgaan,
open voor elkaars verdriet,
angsten uit ons leven bannen,
want de ruimte moet gevierd:
ruimte voor de diepste dromen,
ruimte voor zorgvuldigheid,
ruimte die wij kunnen delen,
ruimte waar de Geest geleidt!

Kyriëgebed

Lied 305

Lezing: Luc 13: 22-30

Lied 848: 1,2,3,4

Lezing: Psalm 112 uit '150 Psalmen vrij' van Huub Oosterhuis

Je zou gelukkig willen zijn:
stevig, vrolijk, rechtop,
goed werk, goed wonen, wat geld,
aardig worden gevonden,
lief, je grote liefde vinden,
kinderen krijgen, gezonde, mooie.
Dat zou je willen – wie niet?

Wil je ook goed zijn, betrouwbaar,
trouw, rechtvaardig, meedogend?

Een duistere zaak is de wereld,
maar er zijn mensen van licht.

Gierig wreed zelfzuchtig dezen en genen,
maar er zijn mensen die geven en delen.

Er is kwaad en woester kwaad onstuitbaar,
maar er zijn mensen die de doem doorbreken.

Er zijn woorden gesproken
die werken ten goede, je hart versterken,
je geweten scherpen.

Gelukkig wie ze zoekt te horen
en leeft om te volbrengen.
Een kwaadwillig mens wordt nooit gelukkig.

Lied 91 A: 1,3



Overdenking

Lied 825: 1,3,5

Collecte

Dank- en voorbeden

Lied 32 uit ‘Het liefste lied van overzee 1’

1 Hoe heerlijk, hoe heilig, als stralende zon
die alles omvattend de nacht overwon,
leeft Gij in voor ons ontoegankelijk licht,
in wijsheid te groot voor ons aardse gezicht.

2 Nooit rustend, nooit jagend, in stil evenwicht,
niets willend, niets vragend, heerst Gij in het licht,
uw recht als een berg die zijn weerga niet kent,
de wolken zelfs zijn van uw liefde doordrenkt.

3 O adem en hartslag van alles wat leeft,
die aan al wat ademt uw levenskracht geeft,
wij blinken, verzinken, als groen op het land,
maar dan is daar immer en altijd uw hand.

Zegen


